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GİRİŞ 


Hamd âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, resullerin en şereflisi, ailesi, sahabeleri ve O'na tabi olanlar üzerine olsun. 


Bu risale, ümmetin seçkinlerine, dinin ve ırzların bekçilerine, Müslümanların önderlerine, Ebu Bekir, Ömer, Halid b. Velidlerin torunlarına, sahaların aslanlarına, savaşların kahramanlarına, vadilerinde hürlerin gezemediği, bölgelerinde başkalarının izzetlenemediği, küfrün kibrini kıran, haçı toprakta sürüyen, kâfirleri zelil edip, Allah'ın onlarla mü'minleri izzetlendirdiği kimselere ithaf olunur. 


Bu risale, Allah yolundaki mücahidlere, Allah yolunda cihad edip kınayıcının kınamasından korkmayan, engelleyicinin engellemesine takılmayan ve yüzüstü bırakanlara aldırmayanlaradır. 


İlim ehlinden olan âlimlerin ve ilim talebelerinin size şunları söyleme zamanı gelmiştir: “Kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki, sizler bizden daha hayırlısınız. Bizden daha şerefli, daha izzetli, daha takvalı, daha temiz, Allah'ın şeriatına daha bağlı, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine daha fazla tabi olanlarsınız. Ümmet, size daha fazla ihtiyaç duymakta, sizinle daha aziz ve daha kuvvetli. Allah'tan, amellerinizi ve cihadınızı kabul buyurmasını istiyoruz. Bizim içinde, geniş mazeretlerle ve hastalıklı kalplerle beraber cihaddan oturmamız ve geri durmamız nedeniyle günahlarımız için mağfiret diliyoruz. 


Size katılıp adımlarınızı takip etme, tattığınız korkuları tatma, cihad için ortaya koyduklarınızı ortaya koyma zamanı gelmiştir. Size teslim olmayı söylediğimizde, dik durup teslim olmamayı, size savaşı emrettiğimizde, savaşıp kahramanlık göstermeyi, inşaallah amel etmediğimiz hiçbir şeyi size söylememeyi, tüm bunlarla birlikte sizin fazilet ve öncülüğünüzü itiraf etme zamanı da gelmiştir. En büyük isteğimizin, Allah'ın bizleri de sizlerin konumuna ve derecelerine ulaştırmasıdır.” 


Ey mücahidler, bu risale sizedir. Kâfirler size karşı birleşmiş, sizi öldürmek ve zindanlara atmak için ittifak etmişlerdir. Bununla cihadı durdurmayı hedefliyorlar. Bush, Şaron, Husni ve Nayif istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. 


Ey mücahidler, onlara boyun eğmeyin, kendinizi onlara teslim etmeyin, sizi ellerine geçirmesinler, size karşı kâfirlere bir yol bırakmayın. Bilakis savaşın, sonra izzetle yaşayın ya da şereflice ölün. Ölmek var alçalmak yok... 


Boyun eğme! 


Özgür bir iradeyle bir kâfirin velayeti ve elinin altına girilmesi haramdır. Bundan dolayı, hicret vacip kılınmış ve kâfirlerin Müslümanların yönetim işlerine getirilmeleri haram kılınmıştır. Kâfir bir kimsenin Müslüman bir köleye efendilik etmesi sahih değildir. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Allah, kâfirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez.” 


“İslam yücedir, hiçbir şey ondan üstün olamaz.” 


İlim ehlinin çoğunluğu bu kaideden bir haleti istisna etmişlerdir. Bu, Buhari'nin Sahih'inde şu başlık altında geçmektedir: “Kişi esareti tercih edebilir mi? Ve esareti tercih etmeyen babı.” Burada Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve selem) göndermiş olduğu on kişinin hadisi getirilmiştir. Beni Lihyan kabilesinden bir grup bunları muhasara altına almış ve kendi zimmetlerine girmelerini teklif etmişlerdir. Sahabelerden bazıları müşriklerin emanı altına girmiştir. Asım b. Sabit ise “Ben asla bir kâfirin zimmeti altına girmem” demiş ve öldürülene dek savaşmıştır. 


Hafız İbn Hacer (rahimehullah) hadisin şerhinde şunları söyler: “Esir bir kimse, -öldürülse bile- bir kâfirin hükmünün üzerinde icra olunmaması için emanı kabul etmeyip kendisini teslim etmeyebilir. Azimeti almak istediğinde durum böyledir. Eğer ruhsatı tercih ederse, eman dilemesinde de bir beis yoktur.” Bu muhayyerliği âlimlerin cumhuru savunmuştur. 
Ancak sadece imam Ahmed'den (rahimehullah) gelen bir rivayet, kâfirlere esir olmanın haramlığını ifade eder. Bunu imam Acuri nakletmiştir. İmam Ahmed'den (rahimehullah) şöyle naklolunur: “Esarete razı olunması benim hoşuma gitmez. Savaşması bana daha sevimlidir. 
Esaret şiddetlidir, ölüm ise kaçınılmaz.” 


Ruhsatın bulunduğu bu surette, ittifak ile faziletli olan, azametin tercih edilmesi ve kâfire teslim olunmamasıdır. Zira teslim olmaktan birçok mefsedetler doğmaktadır. Şehid Yusuf Eİ-Uyeyri (rahimehullah) şöyle der: “Mücahidin teslim olmasında, hezimetle birlikte zillette vardır. Bu, Müslümanların kalplerinin kırılmasına, mücahidlerin tutumlarında gedikler açılmasına neden olduğu gibi düşmanın sevinmesine, kibirlenmesine, mücahidlere ve genel olarak ta tüm Müslümanlara karşı şımarıp maneviyatlarının yükselmesine neden olur. Teslim olmadaki tüm bu mefsedetlerle beraber teslimiyet, teslim olan kimseyi korkmuş olduğu şeyden kurtarmayacaktır ki buda ölümdür. Zira bu kimse, teslim olmadığı takdirde öldürüleceği şekilden çok daha çirkin ve zelil bir şekilde öldürülecektir. Tabi ölümünden önce göreceği işkenceler, hakaretler ve belki başkalarına da zarar verecek malumatların alınması işin diğer bir yönüdür!” 


Özetle, Nebi'ye (sallallahu aleyhi ve sellem) ulaştıktan sonra inkâr etmediği sahabenin bu fiilleri, onlarla aynı durumda olan kimseler için, bununda onunda caiz olduğuna delildir. Onlar kaçmaktan acizdiler, önlerinde öldürülme veya esaretin dışında hiçbir seçenekleri bulunmamaktaydı. Ayrıca onlar müşriklerin hükümlerine inmeyip eman ve misaka razı olmuşlardı. Bu, caiz olan misaklar türündendir. Bunda ise kâfirin hükmünün uygulanmasının 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dışında bir şey yoktur. Mahzurlu olan bu fiilin işlenmesindeki mezkür ruhsat, kâfirlerin üstün gelmesi nedeniyledir, başlı başına haramlığı gerektiren başka bir nedenden ötürü değildir. 


Bir Müslümanın kendisini bir kafire teslim etmesi ancak şu durumlarda caiz olabilir: Kaçmaktan aciz olduğunda, dininde fitneye düşmekten emin olduğunda, mücahidlere zarar verebilecek sırları ifşa etmekten korkmadığında, kendisi için bir emanı olduğunda ya da galibi zannına göre onlara güvendiğinde. 


Yanında Müslümanların sırları ve gizli bilgileri bulunan bir kimse, zannı galibine göre işkence veya sihirden de emin olmazsa, kaçmaya da gücü yeterse, kendisini teslim etmesi caiz olmaz. Hatta bu durumdaki bir kimsenin, Şeyh Muhammed b. İbrahim (rahimehullah) ve diğerlerinin fetvalarına göre kendilerini öldürmeleri caiz olur. İstişhad operasyonlarıyla ilgili risalemizde onun bazı delillerine işarette bulunmuştuk. Bu durumda sırların tehlikesi nedeniyle kendisini öldürmesinin caizliği ve bu sırları tehlikeye atarak kendisini teslim etmesinin caiz oluşu nasıl bağdaştırılabilinir? 


Suud hükümeti, uşak ve mürted bir hükümettir. Müşrikleri ve kabirperestleri himaye etmiş, Allah'ın indirdiklerinin gayrisiyle hükmetmiş, tağuta muhakeme olmuş, din ile istihza edenleri ikrar etmiş ve bunların dışında İslam'ı bozan birçok cürümler işlemiştir. Bunların her biri onun durumunu daha da ağırlaştırmaktadır. Kâfirleri veli edinmesi, bunu meşru ve uygun görmesi ise durumunu daha da ağırlaştırmıştır. Sonra bununla iftihar edip bunu ilan edişi, kâfirlerin düşman edindiklerini düşman, onları dost edinenleri ise dost edinmesi, sonra kâfirlerden beri olduğunu ilan edenleri veya hoşlarına gitmeyecek hakikatleri haykıranları cezalandırması durumunu daha da ağırlaştırmıştır. Bunların benzerleri, İslamlarını bozan her bir unsur için söylenebilir. 


Eğer Suud kendi yönetimini elinde bulunduran bir hükümet olmuş olsaydı, küfründen dolayı kişinin kendisini onlara teslim etmesi gene caiz olmazdı. Öyleyse Amerika'nın uşağı ve vekili olması durumunda nasıl olur? Kişinin kendisini onlara teslim etmesi, Amerika'ya teslim etmesiyle aynıdır. Tutuklamayı emreden Amerika'dır, bundan faydalanan Amerika'dır, ilk ve son amaç, Amerika'nın ve bölgedeki çıkarlarının himayesidir. Bir esirden alınan malumatların tümü, aynı zamanda Amerika'ya da ulaşmaktadır. Hatta onların tağutlarından birisi bununla iftiharda bulunmuştur. Bunun Bender b. Sultan olduğunu zannediyorum. “Cihad hücrelerinden ve yapılan operasyonlardan bazıları, Suudi zindanlarındaki mahpuslardan alınan malumatlarla çökertildiğini” bildirmiştir. 


Bir mücahidin kendisini Suudi hükümetine teslim etmesi, Hamid Karzai hükümeti, Kuveyt hükümeti, Mısır, Yemen vb. hükümetlere teslim etmesiyle aynıdır. Bunların aralarında hiçbir fark yoktur. Mü'minler, rablerinin vasıfladığı gibidir: Kâfirlere karşı izzetli ve şiddetli, aralarında ise merhametlidirler. 


Eğer şöyle bir şey farz edecek olursak: Mücahidi talep eden Müslüman bir hükümet olsa ve işlemiş olduğu İslam'ı bozan büyük unsurlar göz önünde bulundurulmasa, ancak Amerika'ya uşaklığından ötürü insanları takip eden bir vekil olacak olsa; eğer diğer tüm 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unsurları görmezden gelsek bile, aranan kişinin kendisini bu kimselere teslim etmesi gerekmez. Velev bu kimse yönetici bile olsa. Onu arayanların zalim olduklarını bildiği sürece durum böyledir. Eğer bir kimse gelip zulüm ile onun malını almak isterse, Nebi'den (sallallahu aleyhi ve sellem) aktarılan sahih hadis gereğince, ona karşı savaşması gerekir. Bir gün Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) bir adam gelir ve şöyle der: “Ne dersin, eğer bir adam gelip benim malımı almak isterse ne yapmalıyım?” Resulullah: “Verme” Adam: “Eğer benimle savaşırsa?” Resulullah: “Onu öldür.” Adam: “Eğer o beni öldürürse?” Resulullah: “Sen şehidsin” Adam: “Eğer ben onu öldürürsem?” Resulullah: “O ateştedir.” 


Müslüman, İslam'ın izzeti ile azizdir, Allah'tan başkasına köle olmaktan azattır. Allah'a ve hükmüne boyun eğmeye çağrıldığında, buna kendi isteği ile gelir. Falancanın krallığına ve saltanatına, filancanın zorbalığına ve azgınlığına çağrıldığında ise; Allah'ın hükmü ve şeriatı olmadığı sürece kendisini teslim etmesi ve boyun eğmesi doğru değildir. O hakkı olmadan malını teslim edemezken, nasıl olurda canını teslim edebilir? 


Yemin ettim, ya izzet ve şerefimle yaşayacağım, 


Ya da kemiklerim parçalanacak! 


Amr b. El-Âs (radiyallahu anh) Rumların bir hasletine övgüde bulunmuştur ki bu gün insanların birçoğu bunu yöneticilere karşı ayaklanma ve fitne olarak görmektedirler. Onlara göre fitne, -mürted ve kâfir yöneticiler bir tarafa- azgın ve zorba zalimlerin hoşlanmadığı her şeydir. Sahih Muslim'de şöyle geçer: “Mustevrid (radiyallahu anh) şöyle der: “Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Şöyle buyurduğunu işittim: “Kıyamet kopacağında Rumlar insanların en kalabalıkları olacaktır.” Bunun üzerine Amr b. El-Âs şöyle dedi: “Ne söylediğine iyi bak!” 
Mustevrid: “Ben Resulullah'tan duyduklarımı söylüyorum.” Amr: “Eğer sen bunu söylüyorsan, onlarda dört haslet vardır: Onlar fitne anında insanların en halimleridir. 
Musibetlerden en hızlı uyananlardır. Kaçtıktan sonra en hızlı atağa geçenlerdir. Miskinlere, yetimlere ve zayıflara en hayırlı olanlar onlardır.” Sonra şöyle dedi: “Beşincisi de vardır ki 


buda çok güzeldir: Kralların zulümlerine en fazla karşı çıkanlardır.” 


Amr b. El-Âsın kralların zulümlerine boyun eğmeyip zulmü reddetmelerine methiyesine bir bak. Başka bir rivayette ise şöyle geçmektedir: “Kralların zulümlerine en az sabredenlerdir.” Bunu, fitne anındaki halimliklerine zıt görmeyişine dikkat et. 


Burada, “Malını alsa da sırtına vursa da, işit ve itaat et” hadisi ile delil getirilmesi apaçık bir hatadır. Bu yöneticilerin İslam üzere oldukları farz edilse bile, hadiste malın ve canın onlara teslim edilmesi gerektiği ifade edilmemektedir. Mal uğruna savaşmanın, işitme ve itaate muhalif olduğunu ifade eden bir şey de bulunmamaktadır. Çünkü masiyet olmadığı yerlerde işitilip itaat edilir, hakkı olan şeyler ona verilir, hakkı olmayanlar ise verilmez. Bunun 


tam bir benzeri de Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şu buyruğudur: “Başınıza bir köle de emir olarak getirilse, Habeşli bir köle bile olsa...” Bu hadislerde kölelerin emirliğe getirilmeye çalışılması veya bunun daha doğru olacağı veya şartların oluştuğu hür bir kimse bulunurken, bunun bırakılıp kölelerin tercih edilmesi gerektiği ifade edilmemektedir. Hadiste ifade edilen, ne zaman emir olursa ona itaat edilmesi gerektiğidir. “Malını alsa da sırtına vursa da” buyruğunda ise, bunların ona teslim edilmesi ifade edilmemektedir. Hadiste, ona karşı çıkmaktan sakındırma ve bununla onun yöneticiliğinin düşürülmesinin yasaklandığı ifade edilmektedir. Yöneticilere karşı ayaklanma, sahih olan görüşe göre, ancak apaçık bir küfür görüldüğündedir. 


Mücahidin şunu bilmesi ona yeterlidir; onlar onu aradıklarında, Allah'a itaatinden ötürü aramaktadırlar, bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Hatta üzerine farzı ayn olan bir nedenden ötürü aramaktadırlar. Sonra onlar aslında birçok mahküm hakkında doğru düzgün bir mahkemede yapmamaktadırlar. Aylar boyunca zulüm ve işkence ile hapislerde tutarlar. 
İşkencelerin ağırlığı altında yalan ve iftira ile yapmadıkları işleri onlara yüklerler. Tüm bunlardan sonra da Allah'ın indirmiş olduğu hükümlerden başkaları ile mahkeme ederler. 
Hatta savcının ve hâkimlerin önerilerine göre hükmolunurlar. 


Onların zulümlerini, h. 1415 senesinde tutukladıkları şeyhler, davetçiler, ıslahçılar ve onlarla birlikte olanları, iddiasız ve mahkemesiz tutuklamalarında gördük. Sonra onlardan çıkanlara, susma taahhüdünü aldıklarını da... Said b. Zahir daha yakınlarda çıktı. Şu anda hapishanelerde mahkeme olunmamış ve hakkında bir hüküm verilmemiş niceleri bulunmaktadır. Ebu Subey Velid Es-Sinani —Allah esaretini çözsün, ona sebat versin ve ecrini yükseltsin- bunlardan sadece birisidir. Şu anda hapse atılanların birçoğunda, bedenlere yaptıkları cinayetleri son bulmuş olsa da, ilkelerini ve görüşlerini, hatta ahlaklarını değiştirmedeki cinayetleri son bulmamıştır. Onlardan birçoğunda çıktıktan sonra çok acayip haller gördük. Yalanı helal görüp hafife alanlar olmuştur. Hatta onlardan hiçbir şekilde tevili olamayacak yalanlar işitilmiştir. Tağut olarak adlandırdıkları ve buna şahitlik ettikleri kimselere velayet beslemeye başladılar. Muvahhid mücahidlerden beri olup gizliden onları teşvik ederlerken, alenen onları ayıplamaya başladılar. Bunların bu durumlarının başı, yaptıkları bir itaat üzerine hapse atılmaları ve mahkemesiz yargılanmaları olmuştur. Son halleri ise çıktıklarında yerine getirmiş oldukları vacipler hakkında sukut edeceklerine dair taahhütler vermeleri olmuştur. Sonra cihada ve mücahidlere daha fazla savaş açmış ve dinin şeriatlarını değiştirmede daha fazla ileriye gitmişlerdir. 


Mücahid arandığında bunu düşünmelidir. Allah'ın ona farz kılmış olduğu bir şeyi yerine getirdiği için arandığını... Eğer cihad bir nafile olmuş olsaydı, cezalandırılması bir tarafa, onun zem olunması bir küfür olurdu. Ümmet üzerine bir farz ve vacip olması durumunda hal nice olur? Sonra onu yerine getirenlerin çok az olduğu ve aynileştiği bir zamanda durum nasıl olur? Bununla birlikte mahkeme olmayacaktır, eğer mahkeme olsa da yerine getirmiş olduğu bu farzın cezası gereğince mahkeme olunacaktır. 


Sonra hapiste başa gelecek fitne türleri de düşünülmelidir. İçerideki korkutma ve kışkırtma fitneleri bir tarafa, hapsin kendisi başlı başına bir fitnedir. Mücahid kardeşler, üzerinde bulunmuş olduğu dinini, menhecini ve ilkelerini değiştiren nicelerini görmüşlerdir. 
Bu, daha önce anlamadıkları bazı şeyleri anladıkları için değildir veya bilmediği bir hüccete ulaştıkları içinde değildir, bilakis ne hüccet nede bir delil bulunmadan konuştukları görülmekte ve sözleri itikat etmedikleri şeyler üzerine bine edilmekte. Bu, fitneden başka nedir ki? Allah'tan sebat, hidayet ve doğruluk diliyoruz. 


Mücahid, dininde fitneye düşmesi için arandığında, gücü yettiğince kaçmalı, gücü yettiğince kendisini müdafaa etmelidir. Buhari (rahimehullah) Sahih'inde şöyle bir bab açmıştır: “Fitnelerden kaçmak dindendir.” Orada şu hadisi zikretmiştir: “Müslümanın en hayırlı malının, dağlarda güdeceği koyunları olacağı zaman yakındır.” 


Senden daha hayırlı olanlar kendisi için fitneden korkmuşlardır. Hatta İbrahim (aleyhis- selam) bile fitnelerden korktuğu için şu sözlerini söylemiştir: “Beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan koru.” Seleften bazıları şöyle derler: İbrahim'den (aleyhis-selam) sonra imtihanlara karşı kim emin olabilir? 


Kaç, gizlen, savaş, kendini savun; esir olma! 


Nedir hapis? 


Firavun Musa'yı (aleyhis-selam) tehdit ettiğinde şunları söylemişti: “Andolsun, benim dışımda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse atacağım.” Hapis, işkenceden bir parçadır. Kureyşli müşriklerin Nebi'ye (aleyhis-selam) kurdukları hileleri, O'nu hapse atmaktı: “Kâfirler, seni hapse atmak, öldürmek veya sürgün etmek için sana tuzak kuruyorlardı.” 


Hapis, İslam için çalışanlar için, din uğruna çalışmalarından ve Allah yolunda cihaddan geri kalmaları anlamına gelecektir. Kuşkusuz kendi ihtiyarı olmadan hapse atılan bir kimse kınanamaz. Hatta bu kimse ecir ve sevap alır ve daha önce yapmış olduğu amelinin ecri yazılmaya devam eder. Ancak mesele, kaçma imkânı ve çalışmasını sürdürme olanağı olduğu halde kendisini tağutlara teslim ederek onların zulmüne yardımcı olan ve Allah'ın onun elleriyle gerçekleştirdiği hayır yollarını tıkayanlardır. 


Hapsin azaptan bir tür olduğu bilindiğine göre, kuşkusuz bir kimsenin oraya girmesi de fitnedendir. Tağutlar onu korku ve ümitlerle ve uzun yılların baskısıyla saptırmaya çalışacaklardır. Dini için hırslı ve endişeli olan ve belirli bir mesafe kat ettikten sonra geri dönmekten korkan bir kimsenin, -dininin selametle çıkıp çıkmayacağını bilemeyeceği- böyle bir fitneye girmesi doğru olmayacaktır. 


Daha önce geçtiği üzere, bu bir kâfirin eli ve tasarrufu altına girmektir. Onun hükmüne inmek ve mü'minlere karşı ona bir yol vermektir. Kuşkusuz bu durum, günümüz hapishanelerinde daha fazla göze çarpmaktadır. Onlar mahkümun tuvalete gitme vakitlerine, namaz için abdestine vb. birçok konulara müdahale etmektedirler. Dolayısıyla onların bu müdahaleleri, bir ev sahibinin evine olan tahakkümünden daha fazladır. Hatta bir efendinin kölesine olan tahakkümünden de daha şiddetlidir. Nasıl olurda bir muvahhid, düşmanının bu yolla kendisini yönetmesine razı olabilir? 


Tüm bunlar, eğer hapishane sıradan bir hapishaneden ibaretse böyledir. Orada bulunan diğer hususlarda göz önüne alındığında acaba durum nasıl olur? Dağları titretecek işkence ve hakaretler göz önünde bulundurulduğunda acaba durum nasıl olur? 


İşte önümüzdeki bölümde Nayif, kardeşleri ve yardımcılarının hapishanelerindeki elem verici işkence vakıalarına ve yine zindanlarındaki tüyler ürpertici olaylarına bazı örnekler vereceğiz. 


Kanlı olaylar 


Nayif b. Abdulaziz'in, eski Mısır içişleri bakanı Zeki Bedir'den yardım alması şaşılacak bir durum değildir. Allah ikisine de müstahak oldukları şekilde muamele etsin. Bu kişi, yeniçağdaki işkence liderlerinden ve teorisyenlerinden birisidir. Bunlar, dinde ve müminlere düşmanlıkta iki kardeştirler. Bu garipsenmeyeceğine göre, Nayif'in, bu zeki olmayan kişinin yolunu adım adım takibi, işkence ve yalanlar uydurmada ona uyması da garipsenmeyecektir. 


Harameyn beldelerine musallat olan tağutların hapishanelerinde işkence görenlerin kıssaları oldukça çoktur. Burada yalnızca hatırlatma amacıyla birkaç olaydan bahsedeceğiz. 
Cihad gençlerinin birçoğu, bu işkenceleri ya bizzat kendileri tatmış, ya da elem verici bu olayları tadanlarla karşılaşmışlar ve başlarından geçenleri onlardan dinlemişlerdir. Burada yalnızca misal olarak, üç hapiste gerçekleşen üç davadaki üç olaydan bahsedeceğim. Birincisi: Büyük patlatma davasında Ruveys hapishanesi. İkincisi: Habar patlatmaları davasında Demmam hapishanesi. Üçüncüsü ise: Feynil patlatmaları davasında Alişa hapishanesidir. Tüm bunları bizzat kendim araştırıp doğruluğunu teyit ettim. 


En büyük işkence merkezleri, Ruveys hapishanesi olarak adlandırılan Yahudi teftiş mahkemesidir. Buranın yönetimi General Zagzuk'un elindedir. İntikam sahibi aziz olan Allah'tan, ondan en şiddetli şekilde intikam almasını diliyorum. 


Ruveys hapishanesi, evrensel bir şöhret kazanmıştır. Burası haçlı engizisyon mahkemelerine, anılması bile kötü olan Suriye'deki Nusayrilerin Tedmur hapishanesine ve yine Mısır'ın Ebu Z'abel gibi hapishanelerine benzemektedir. Bu hapishanenin çirkin namı o kadar yayılmıştır ki, Avusturalya'daki soruşturmacılar, soruşturma esnasında mahkumları, cevap vermedikleri taktirde Ruveys'e göndermekle tehdit ediyorlarmış! 


Hepimiz Ebu Leys El-Libi'nin (rahimehullah) ve beraberindeki Libyalı kardeşlerin Ruveys hapishanesinde karşılaştıklarını ya okumuşuz ya da dinlemişizdir. Nihayetinde Allahu teala onlara firarı ve kurtuluşu kolaylaştırmıştır. 


Riyad patlamaları sonrasında mücahidlerden yaklaşık beş yüz kişi Ruveys hapishanesine girdiğinde birçoğunun başına bu tür imtihanlar gelmiştir. Yapmadıkları şeyleri itiraf için hepsi işkenceler görmüş ve başlarına yalnızca Allah azze ve celle'nin bildiği imtihanlar gelmiştir. 


Bunlardan birisi kendi hikâyesini şöyle anlatır: O kadar kırbaçlandım ki, derim iltihaplarla doldu. Pirelerle dolu pislik içinde bir odanın içinde kalıyordum. Pirelerin, yaraları ısırdığında verdiği acı, bıçak acısından daha şiddetliydi. Artık kendimden tiksiniyor hayattan nefret ediyordum. İşkencelerinden birisi de arka avretimde sigara söndürmeleriydi. Hiçbir edebiyatçının tasvir edemeyeceği şiddetli acılar hissediyordum. Sigaranın acısını en fazla hissettiğim an ise ihtiyacımı giderdiğim andı. Beynimin kaynadığını hissediyordum. Başım patlayacak gibi oluyordu. Bazen acıdan öldüğümü zannediyor sonra -üzülerek- hala hayatta olduğumu fark ediyordum. 


İstenilen, Riyad patlamalarını kimin yaptığıydı. Birisi istediklerini itiraf etti. “Allah'a yemin olsun ki, beni idam etmelerini istiyordum” diyordu. Soruşturmaya devam ettiklerinde kolayca onun itiraflarında yalancı olduğunu anladılar. Çünkü olayın detaylarından haberdar değildi. Tekrar işkencelerini sürdürmeye devam ettiler! Bu Yahudiler ondan ne istiyorlar? 
İtiraf etti, ölüm mü? Oda “beni öldürün de rahatlatın, ne istiyorsanız itiraf edeceğim” diyordu! 


Ondan sonra ne yaptı? Onun bu durumuna acıyan bir gardiyan, ona intihar girişiminde bulunmasını söyledi ve bunu yaptığında hapishane idaresinin işkenceyi durduracağını bildirdi. 
Gardiyanın ona yakın olduğunu hissettikten sonra kendisini bir ipe bağlayıp kendisini asıyormuş gibi yaptı. Hemen askerler ona doğru koşup ipini çözdüler ve onu hapishane müdürü Zagzuk'a götürdüler. Ne dedi Allah düşmanı? Pislik nasihat edercesine şöyle dedi: “Nasıl kendini öldürebilirsin? “Kulum bana gelmekte acele etti, bende cenneti ona mahrum ettim” hadisini bilmiyor musun?” Nasihat veren tilkiyi duyuyor musunuz? Şu Yahudi'nin takvasını görüyor musunuz? Allah'ın kişinin kendisini öldürmeyi haram kıldığını biliyor ve delilini de ezberlemiş. Lakin Allah'ın tutuklulara azap etmeyi, mücahidlere işkence yapmayı, ırzlarının çiğnenmesini ve önlerinde Allah'a küfretmenin haramlığını bilmiyor! 


Bu kıssa, uydurulmuş bir efsane değildir. Allah'a yemin olsun ki bu, Ruveys hapishanesinde bilinen, bazı mücahidlerin başına gelmiş olaylardır. 


Şehid Şeyh Yusuf El-Uyeyri —Allah onu şehidlerden kabul etsin- Habar patlamalarında tutuklandı ve üç sene boyunca hapiste tutulup patlamaların düzenleyicisi olduğu ithamı ile şiddetli işkencelere maruz kaldı. Allah'a yemin olsun ki, olay hakkında hiçbir şey bilmiyordu. 
İşin mesulü olması bir tarafa olayı kimin yaptığını bile bilmiyordu. Şiddetli işkenceler nedeniyle yürüyemiyor ve hücresine taşınarak getiriliyordu. İşkence altında bir kolu kırıldı. 
Hatta itiraf kararı verip hapishane müdürü ile görüşme talebinde bulundu. Görüşme sırasında ona şöyle dedi: “Faili bulamadığınız için krizde olduğunuzu biliyorum. Benim için istediğiniz şeyi itiraf etmemde bir mani yoktur.” Bunun üzerine hapishane müdürü sinirlendi ve tekrar hücresine götürülmesini emretti. Öncekiler gibi oda şöyle diyordu: “Patlatmayı yapan benim. 
Beni öldürün ve güç yetirilemeyecek bu işkencelerden beni kurtarın!” 


Riyad patlamalarıyla ilgili şüpheliler hakkında uygulanan işkence olaylarından bazıları da bu gün Hayir, Alişa ve diğer yerlerde yaşanmaktadır. Bununla eski geleneklerine muhalefet ettiler. Daha önce Alişa hapishanesi basit olaylar içindi ve orada işkence yoktu. 


Şu günlerde işkence görenlerden birisi de Muhammed El-Muberriz'dir. Ona bir grup soruşturma subayı işkence etmektedir. Bir gün ellerinde kalın sopalarla yedi subay bir araya gelip durmadan onu dövmeye başlamışlar. Hakkında hiçbir ahit ve zimmet gözetmeden. Öyle ki subaylardan birisi bir süre sonra dövmekten eli kanamış bir halde dışarı çıkmış. Vuranın durumu bu, dövüleni ise sorma! Elini yıkamak için dışarı çıkar ve sonra İslam'a olan savaşını tamamlamak için geri döner. Sanki papa Faht, teşvik edercesine onların kulaklarına şunu fısıldıyor: Yürüyün, haç sizi kutsasın! 
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İşte mücahid Salih El-Cudey. Ailesi onu ziyaretine geldiğinde elektrikli sandalye gibi türlü işkence aletleri nedeniyle elbiseleri kanlar içinde onların yanına çıkmıştır. 


Hapishanelerdeki işkence aletleri, yaşamış oldukları elem verici ortamlarını sana haber verecektir. İşkence için üretilmiş yeni aletler bulunmaktadır. Elektrikli sandalye, büyük çivi, acıyı ve işkenceyi tam olarak tatması için mahkümun avretine sokulacak yivli demir... Bu şeylerden bahsetmek şerefli bir nefse ağır gelirken, gerçekte vuku bulması nasıl olur? 
Hapishanedeki deriden kırbaçlar, odundan sopalar ve demir aletler ise, Nayifin dine ihanetlerinden, kâfirlere ve inkârcılara dostluklarından daha fazladır. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyip rab olarak Amerika'ya iman eden, din olarak pisliği benimseyen, Amerika tarafından resul ve nebi olarak gönderilen Nayif'i benimseyenlere Allah lanet etsin. 


Hatta hapishanelerdeki işkence Cuheyman'ın günlerinden beri anlatılamayacak derecededir. Ruveys hapishanesi o günlerden beri gelişmiş işkence türleri için hazırlanmıştı. 
Cuheyman'la birlikte olup, Harem'e girdiğinde ondan ayrılan birisi bana şunları anlattı: Onların birçoğu beraberlerindeki Mehdi'yi tasdik etmiyorlardı. Ancak tartışıldığında şöyle diyorlardı: “Bu, bizim için, hapishanelerde işkenceden aklını yitiren veya dışarıda haberlerini kaybettiğimiz kardeşlerimizin akıbetinden daha hayırlıdır. Onların birçoğu Cuheyman'a katılmakla, dışarıda karşılaştıkları işkence ve zulümlerden kaçıyorlardı. Kâbe'ye sığınarak ve Allah'a yönelerek tevil ile Harem'e girdiler. Bununla birlikte onlar bu tağut yöneticilerin küfrünü söylemiyorlardı. Kâbe'ye sığınmak caizdir. Orada, -eğer nefsini müdafaayı amaçlıyorsa- korkan bir kimsenin silah taşıması da caizdir. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), yanında bulunan kınlarındaki kılıçlarıyla birlikte Kâbe'ye girmiştir. 
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Kim Bunlar? 


Beldelerin en temizinde en şiddetli işkenceleri tadanlardır bunlar. Bunlar, tevhid beldesinde tevhid için cezalandırılanlardır. Bunlar, cihad yurdunda cihad için işkenceler görenlerdir. Bunlar, akide aslanları, şeriatın bekçileri, dinin koruyucuları, ırzları savunan, insanları ve ülkeleri müdafaa edenlerdir. Bunlar, Müslüman kardeşleri uğruna canlarını ortaya koyanlardır. 


Bu işkencelerin üzerlerinde icra edildiği kimseler, bu işin zirvesini üstlenen ve İslam'ın şiarlarını ihya edenlerdir. Bunlar, insanların en hayırlıları ve insanlar arasında insanlara en faydalı olanlardır. 


Bu gibi kimseleri, milletleri başlarında taşımalı, omuzlarına almalıdır. Cihadlarını, dindeki konumlarını ve kadirlerini tanımaları boyunlarının yükümlülüğüdür. Hatta din olmamış olsa bile, kahramanlık ve cesaret, tüm milletlerin şeref duydukları bir şeydir. Tüm milletler kahramanlarını yüceltir ve anıları ile onur duyarlar. 


Eğer bu gün onlar olmasaydı, tarihimizde onur duymayı hak eden kim olurdu, bunu bir bilebilseydim? Hain, alçak, zayıf ve mürted yöneticiler mi? Yoksa yalaka, hakkı gizleyen, hakkı batıl ile karıştıran âlimler mi? Onlardan en iyi olanları, -takiye ve mudarat ile- acizliğinden dolayı sukut etmektedir. Onların varlığı da yokluğu da birdir. Yoksa selin önündeki çerçöp gibi duran çerçöpler mi? 


Bunlar, Halid b. Velid, Salahaddin El-Eyyubi, Şeyhu”l-İslam İbn Teymiyye ve Muhammed b. Abdulvahab'ın halefleridir. Ancak onların suçları, seleflerinin, Müslüman yöneticiler döneminde İslam kahramanları olmaları, bunların ise bu gün hain yöneticiler döneminde İslam kahramanları olmalarıdır. 


Tağutların onlara bundan başka ne yapacağını umabiliriz ki? Kahraman Hattab'ın Rusya'nın eline düşmesi durumunda Rusya'nın ne yapacağını umardık? İslam ordusunun emiri Usame b. Ladin (Allah ona rahmet etsin) Amerika'nın eline düştüğünde Amerika'nın ne yapacağını umarız? Hak ile batılın, hidayet ile dalaletin ve iman ile küfrün var olduğundan bu yana çatışmanın şekli bu olmuştur. 


Tüm bunlar, dine intisap edip dini müdafaa edenlerin, din ile istihza ettiklerini duyduğumuz bir dönemde gerçekleşmektedir. Basın yoluyla Allah'ın ayetleriyle, kitabıyla ve dininin şiarlarıyla istihza edildiğini işittiğimiz bir dönemde... Aynı sırada Türki El-Hamd'ın şöyle dediğini işitmekteyiz: “Allah ve şeytan bir paranın iki yüzüdür.” Allah onu öldürsün ve helak etsin. Onu müdafaa edeni, himaye edeni, beldelerde ona otorite vereni Allah kahretsin. Tüm bunlar bazı laik liderlerin ve dalalet önderlerinin, ülkelerde, kanlarda ve ırzlarda hüküm veren bakanlar olduğu bir dönemde olmaktadır. Tüm bunlar, parlamentonun, dine tuzak kuran ve mü'minlere savaş açan bir grup laike teslim edildiği bir vakitte olmaktadır. 
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Allah'tan, işkence görenlere rahmet etmesini, esirleri kurtarmasını, tağutları helak etmesini, zelil etmesini ve zevallerini hızlandırmasını diliyoruz. 


Allah bir an önce devletlerini zail etsin, 


Artık gecelerin boyunlarında ağırlaştılar. 
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Bunlara karşı sorumluluğumuz: 


Buraya kadar bahsettiklerimiz, himmetleri zayıflatmak ve nefisleri soğutmak için değildir. Bilakis esirlerin bu durumu, takvalı mü'mini, kahraman mücahidi ve özgür bir erkeği, onları savunmaya ve onları çıkarıp kurtarmaya sevk eder. 


Kararlılıkları hunsalaşmış, bozuk nefisli, azmi yıkık, korkak ve pısırık olanlar ise, bu kıssalarda kendisi için bir teselli bulacak ve tağutların ve zebanilerinin zorbalığı, fesatlarının ve eziyetlerinin büyüklüğü bahanesiyle üzerlerindeki sorumluluktan kaçma vesilesi olarak bakacaklardır. Bununla Allah'ın hükmünden kaçacak ve Allah'ın haklarında şunları buyurduğu kimselerin fiillerini yapacaklardır: “Eğer onlar bir sığınak ya da (kalacak) mağaralar veya 


girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı.”? 


Şeriatı gerçekleştirmek isteyen ve alçaklıktan beri olan bir nefsi ise bu olaylar iki tür tepkiye sevk edecektir: 


Birincisi: Durumlar nasıl olursa olsun buna boyun eğmeyip hazırlık yapması, düşmanı püskürtüp def etmesi ve şerrini def edene dek onunla savaşması ya da Allah yolunda şehadete ermesi. 


İkincisi ise: Onların esaretinin çözülmesine ve kurtulmasına çalışmasıdır. Bunda da Allah'ın kelimesi Musa'nın (aleyhis-selam) sünnetine tabi olur. Allah onu Firavun'a gönderdiğinde şöyle demişti: “Bizimle birlikte İsrail oğullarını da gönder ve onlara işkence yapma.” Burada iki mesele vardır: Allah'ın dilediği yere götürmesi için onları bırakması ve göndermesi. 
Bununla birlikte azap ve işkencenin onlardan kaldırılması. Allah azze ve celle yıllar sonra Musa (aleyhis-selam) ile onları zillet, alçalmışlık ve büyük bir imtihandan kurtarmıştır. 


Oysaki Allahu teala'nın bize aktarmış olduğu Firavun belası ve tehditleri, kardeşlerimizin, zamanımızın Firavunları olan Nayif b. Abdulaziz, kardeşleri ve yardımcıları ve bunların dışında Mısır, Şam, Yemen, Pakistan ve yeryüzünün diğer yerlerindeki diğer Firavunlardan gördüklerinden çok daha hafiftir. 


Bildiğimiz kadarıyla Firavunun belasının son vardığı nokta, onların erkek çocuklarını kesip kızlarını bırakması, tehdidinin vardığı son nokta ise, sihirbazların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesip hurma ağaçlarına asması olmuştur. 


Çağımızın Firavunlarına gelince, bunlarda erkek çocuklarını katletmişlerdir. Arap yarımadası tağutlarının sınırsız bir şekilde desteklediği Cezayir Firavunlarının yaptıkları gibi. 
Kadınların serbest bırakılması ise Firavununkinden çok daha çirkin olmuştur. Kadınların ırzlarını kocalarının önünde çiğnemişler, annelerin ise evlatları önünde... Bu, Şam, Mısır ve diğer yerlerde vuku bulmuştur. Harameyn beldelerinde ise Suudi kimliğini taşımayan birçokları bu işleri işlemişlerdir. Bunların dışında ne Firavun'un aklına gelen ve nede Haman'ın destekleyebileceği türlü türlü işkenceler bunlar tarafından vuku bulmuştur. 


> Tevbe: 57 
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Esirlerin çözülmesi ve işkence altındakilerin kurtarılması, cihadın gerekliliklerindendir. 
Sende görmektesin ki bu, Musa'nın (aleyhis-selam) Allah düşmanı Firavun'a söylediği ilk şeylerdendir. 


Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: “Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?”? 


Ömrüm elinde olan Allah'a yemin olsun ki, eğer bunları savunmayı ve kurtarmayı emreden bir şeriat olmasaydı, doğru fıtratlar ve beşeri tabiatlar bunu ister ve buna teşvik ederdi. Onlardan gafil olunması, başlarına gelenlerin hafife alınması, durumlarının önemsenmemesi ancak kalplerin ölmesinden ve din kardeşliğinin yok olmasındandır. Aksi halde kendi nefsi için istediğini kardeşi içinde isteyen bir kimse buna sessiz kalabilir mi? 


Hapsettiği bir kedi nedeniyle bir kadın cehennemlik olmuştur. Önemine binaen Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) bunu bize aktarmıştır. Bu kediden daha kötü bir şekilde, Allah'ın salih kullarını hapseden, -çirkinliği ve iğrençliğinden ötürü- hakikatini bilmediği şeyleri üstlendirecek muamelelerde bulunanların hali nicedir? Bunların işitilmesi bile bu kadar çirkinse, bunun acısını çeken ve yaşayanın durumu nasıl olur? Allah'tan, onlara rahmet etmesini ve onları esaretlerinden kurtarmasını diliyoruz. 


3 Nisa: 75 
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Bunlardan korkma! 


Ey mücahid, kuşkusuz mü'min, Müslümanların kanlarından korkar. Yine hiç şüphesiz bir mü'mine, küfrün liderlerini ve elebaşlarını öldürmek, işçi ve uşaklarını öldürmekten daha sevimlidir. 


Lakin savunma olarak tağutun askerlerini öldürmekten çekinmek, soğuk takvadandır. 
Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), malını talep eden birisine malını teslim etmeni nehyetmiş, eğer savaşırsa senin de onunla savaşmanı emretmiştir. Öyleyse bundan daha büyüğünü isteyenin durumu nasıl olur? Senden talepleri arasında; senin kendini onlara teslim etmen, seni hapse atması, sana işkence yapması, mücahidlerle savaşta senden yardım alması ve seni düşürdüğü duruma kardeşlerini de düşürme amacı taşıyan birisi hakkında durum nasıl olur? 


Eğer mesele hakkında, yalnızca nefsi müdafaa olmuş olsaydı, nas ile senin kendini müdafaa etmen meşru olurdu. Oysaki bununla birlikte onlar seninle Amerika'ya yardım etmeyi amaçlamaktadırlar. Ya isminle ya da vasfınla seni arayan aslında Amerika'dır. 


Amerikan ordusuyla ve hangi ülkeden olursa olsun -dine intisap ettikleri iddiaları bulunan- Amerikan askerleriyle savaşmaktan mı çekiniyorsun? Yoksa Allah'ın dininde cinsiyeti Amerikan olanla Suudi kimliği taşıyan arasında bir fark mı var? 


Savaş hükümlerinde ve diğer hükümlerde, ilim ehlinden hiç kimse vekil ile aslı birbirinden ayırt etmemiştir. Fakihliği bilinen hiç kimsenin dilinden, nefsini müdafaanın; canını, malını ve ırzını savunmanın meşruluğunda, bizzat kâfir olanla, İslam'a müntesip gözüken kimseleri birbirinden ayrı tuttukları işitilmemiştir. 


Amerika'nın sana musallat ettiği hükümetin, Müslüman bir hükümet olduğu farz edilecekse, bununla yeryüzünde en büyük riddeti işleyen ve diğer uşak hükümetlerden yalnızca telbis ve aldatmada daha üstünlüğü olmasını nasıl bağdaştırabiliriz? 


Onların riddet yönleri ve nişanelerinden birisi de, seni aramaları, takip etmeleri ve cezalandırmalarıdır. Seni teşhir etmeleri, Allah'a itaatine ve emirlerine uymana sövmeleridir. 
Ve tüm bunları, kâfirlere itaat, haçlılara yardım ve dine savaş adı altında yapmalarıdır. 


Museylemetu'li-Kezzab ve emsali mürtedler, bu mürted yöneticilerden daha hayırlı, İslam'a daha yakın, küfre götüren ve İslam'ı bozan unsurları işlemede daha geridirler. 
Sahabeler, bu orduların fertlerini ayrı tutmamışlardır. Aldatılan bazılarının karışık hallerini ayrı gözetmemişlerdir. Bilakis onların hepsi hakkında, onlara karşı savaşan tüm kâfirlerdeki Nebi'nin (sallallahu aleyhi ve sellem) hükmü ile hükmederek, onlara tek bir kişi muamelesi yapmışlar, onlara başlarının, uğruna ve yolunda savaştıkları kişinin hükümlerini icra etmişlerdir. Allah kıyamet gününde onları niyetlerine göre diriltecektir. 


Bu hüküm, asli kâfirler hakkında nasla belirtilmiş, mürted kâfirler hakkında icma olmuş ve bunda hiçbir zaman bir ihtilaf vuku bulmamıştır. 
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Allahu teala'nın mü'minleri teşviklerinden birisi de şu buyruklarıdır: “Yeminlerini bozan, resulü (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa (savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkulmaya Allah daha layıktır.” 


“Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın.” 
“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın,”* 


“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir” ” 


“Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulur (hakkını alır)sa, artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur.” 


“ Tevbe: 13 

> Bakara; 194 
“ Bakara: 190 
” Hac: 39 

8 Şura: 41 
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Fayda ne? 


Mücahid kardeşim, bir düşün, kendini teslim etmediğinde, tağutları başkaları ile uğraşmaktan meşgul ediyorsun demektir. Onlara silahla karşılık verdiğinde, arkandakileri savunuyorsun demektir. Senin savaşman ve savaşta ölmeyi istemen, uşakları ve tağutun askerlerini, mücahid kardeşlerinden çekindirecek en büyük etkenlerdendir. 


Cihadın tek çözüm olduğu, sıkıntıların, düşmanlıkların ve zulmün definin ancak silah ile olabileceğini bilen ve bu meselenin açığa kavuştuğu bir mücahide, biz burada yüzleşmenin önemi ve savunmanın faydalarından bahsetme gereği duymuyoruz. 


Amerika, herhangi bir uşağı veya bunların dışında herhangi bir kâfir tarafından arananlar, şunları bilmelidir ki: 


Eğer direnir, nefsini müdafaa eder ve öldürülürse şehiddir. Eğer birisini öldürürse, öldürdüğü cehennemdedir. O bununla emrolunmuştur. Eğer kurtulursa, devamı gelecek yeni hayırlara çığır açmıştır. Sonra arkadakilerine bir örnek ve teşvik, aynı zamanda kurtulmalarına da yardımcı olmuştur. Ayrıca bu, düşmanlarının azmini zayıflatacak, onları soğutacak ve mücahidlere karşı dirençlerini kıracaktır. Ve onları haremleri çiğnemeden ve Müslümanlara saldırmadan önce binlerce hesap yapma zorunda bırakacaktır. Yine bu uşaklara, mal uğruna savaşanların, mücahidlere ulaşmadan önce hem malını hem de canını kaybedeceğini ilan olacaktır. 


Teslim olup kendisini onlara verdiğinde ise, kendisine kâfirlerin hükümlerini icra ettirecek, kendisine karşı onlara bir yol verecek, onların azmini kuvvetlendirecek, mücahidlere karşı cesaretlerini ve pervasızlıklarını artıracaktır. Sonra esaretin zilletini, hapsin alçalmışlığını tadacak, ümmet için yapmış olduğu amelini durduracak ve hatta belki işkence ve azapları tatmasıyla kelepçeleri ve prangaları artık ona ağır gelecek. Tüm bunların ötesinde, esir olduğunda mücahidlerin sırlarını ifşa ederek işlerin kesilmesine ve ümmetin tökezlemesine neden olmaktan emin olamayacak. Teslim olanın yapabileceği şeylerden birisi de, büyük imtihanlarla karşılaştığında, ümmetin helakı ile kendisini kurtarması veya ahiretini ve dinini tehlikeye atarak dünyasını kurtarmasıdır. 


Bununla birlikte korkmuş olduğu şeyden de emin olamayacaktır. Telkin edilmiş bir hâkimin hükmüyle hapishanede öldürülmekten emin olamayacaktır. Böylece esir olmasıyla hoşuna gitmeyecek şeyleri biraz daha artırmış ve korktuğuna biraz daha yakınlaşmış olacaktır. 


Ölene dek sebat eden ise; ona, mü'min olan uhdud ashabını hatırlaması yeterdir. 
İlkelerinden vazgeçmemek, akide ve sabitlerinden dönmemek için kucağındaki çocukla kendisini ateşe atan kadını hatırlaması ona yetecektir. 


Hatta asrımızdan bir örneğe de bakabilir. Mücahidlerin şeyhi Usame b. Ladin'i teslim etmeyi kabul etmeyip sebat eden, dimdik duran ve bu duruşuyla, riddet günü Ebu Bekir Es-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Sıddık'ın (radiyallahu anh) tutumunu, Kur'an'ın mahlük oluşu fitnesinde imam Ahmed'in (rahimehullah) tutumunu ve tadil fitnesinde İbn Teymiyye'nin (rahimehullah) tutumunu sergileyen müminlerin emiri Molla Muhammed Ömer'in tavırlarını bir düşün. 


Aklı olan bir kimse, bu kimseler hakkında 'Ne faydası oldu” diyebilir mi? 


İlkeler üzerine sebat ve bu uğurda savaş verme bir faydadır. Şeri hükümlere bağlılık bir faydadır. Şehadet bir faydadır. Mücahidleri teşvik bir faydadır. Kâfirlerin azmini kırma bir faydadır. Esaretten ve kâfirlerin hükümlerinin üzerine icra edilmesinden kurtulma bir faydadır. İşkence ve hakaretten selamet bir faydadır. Mücahidlerin sırlarının korunması bir faydadır. 


Eğer dünyalık bir fayda elde edememişse, dinini himaye ederek fayda elde etmiştir. 
Nefsinin isteklerine ulaşamamışsa, ümmetin maslahatını korumuştur. Dünyada da ahirette de kendisi için daha hayırlı olacak bir ölümden canını kurtarmak için kendisini teslim ederek harcanan birçok emeği bozan, kınanmayı hak etmez mi? 


İslam'ın zarar görmesi senin için yeterlidir. Muhammed b. İbrahim, Hamud b. Ukla ve başka ilim ehlinin de fetva verdiği üzere, cihadın sırlarını taşıyan bir kimsenin ölüm zararı diğer zararlardan daha hafiftir. Sahih ve açık delillerde buna delalet etmektedir. Kuşkusuz canın öldürülmesini mubah kılacak bir iş, Allah'a yemin olsun ki büyük bir iştir. Bu büyük işin tehlikeye atılması ise daha büyüktür. 
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Fırsatı kaçırmayın! 


Bâtında aralarındaki büyük farklarla birlikte, zahirde birbirlerine benzeyen iki tutumu değerlendirecek olursak: 


Birincisi: Buhari ve Muslim'in ittifak ettikleri Enes b. Malik (radiyallahu anh) hadisi: “Şehidin haricinde, cennet ehlinden hiç kimse, -yeryüzünde malı olduğu halde- dünyaya geri dönmeyi istemez. Şehid, gördüğü şereften ötürü, dünyaya tekrar dönmeyi ve on defa öldürülmeyi temenni eder.” 


İkincisi: Düşmanına teslim olan şiddetli işkencelere maruz kalıp ölüm meleğinin kendisini ziyaret etmesini temenni edendir. Ancak fırsat kaçırılmıştır. 


İkisi de öldürülene kadar savaşabileceği bir konuma geri dönmeyi istiyor. Her ikisi de on defa öldürülmeyi temenni ediyor. 


Lakin şehid bunu görmüş olduğu şereften ötürü temenni ediyor; teslim olan ise görmüş olduğu hakaretten ötürü. Şehid, şehadetin faziletini görmüş ve bunun tekrarlanması için öldürülmeyi temenni etmiştir; teslim olan ise, teslim olmanın zilletini görmüş ve bundan kurtulmak için ölümü temenni etmiştir. 


İşi kendi elinde olduğu sürece mücahid durumuna bakmalı ve kendisini düşmana teslime ve onun hükmüne inmeye iten her sebep, ileride, hasret ve pişman olmanın hiçbir yarar sağlamadığı bir pişmanlığa neden olacaktır. 


Öldürülme korkusuyla kendisini teslim eden kimse, başına ölümden daha acı, daha şiddetli ve daha elem veren şeylerin gelmesinden ve sonra da telkin olunmuş bir hâkimin hükmü ile öldürülmesinden emin olamaz. Acı ve yaraların korkusundan teslim olan bir kimse, sorgucuların kırbaçları ve işkence aletleri altında daha büyük ve daha şiddetli acılardan emin olamaz. 


Tüm bunlar, falanca operasyonun onun teslim olması nedeniyle bozulduğunu, mücahidlerden filancaların onun itiraflarıyla tutuklandığını öğrendiğinde olacak olan psikolojik acıların haricindedir. Oysaki daha önce tüm bunlardan uzak durma imkânı olduğu halde, uzak durmamıştır. Kendisini ve tutuklattığı kardeşlerini kurtarma imkânı olduğu halde bunu yapmamıştır. 


Kardeşlerinin çığlıklarını, itiraf ettiği kimselerin inlemelerini, onlara işkence yapılışını duyduğunda; yarın Onları gördüğünde onlarda onu gördüğünde, birbirleriyle karşılaştıklarında, cihad projesinin tökezleyip geciktiğini gördüğünde ve tüm bunların sebebinin kendisini teslim etmesi olduğunu anladığında, psikolojisi ne durumda olacaktır? 
Eğer savaşsaydı, kurtulacak ve işini tamamlayacaktı. Veya öldürülecek, sonra -Allah'ın izni ile-Adın cennetlerinde kalıcı nimetlere kavuşacaktı. 
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İşte o zaman kendi kendine, “keşke teslim olmayıp öldürülene kadar savaşsaydım” diyecek. Ancak o zaman, sadece fırsatı kaçırdığını söyleyebilecektir! 
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Aldananlar! 


Ey mücahid, kardeşlerinden, sevdiklerinden, ailenden ve akrabalarından, ilme intisap eden ve ilim adına konuşanlardan, Nayiften, kardeşlerinden ve yardımcılarından, basın diye adlandırılan megafonlardan ve papağanlardan aldananların seslenişlerini işiteceksin. 


Kardeşin seni çağıracak, baban sana seslenecek, insanlar senin hakkında konuşacak, dönüp teslim Olmanı isteyecekler, yalanla zorba tağutların affndan ve müsamahakârlıklarından bahsedecekler. Allah'ın dininden daraldıkları ve Allah'ın hükmüne boyun eğemedikleri halde bu nasıl doğru olabilir? 


Şer'i hükmü bildiysen, bunun fitnelerden bir fitne ve imtihanlardan bir imtihan olduğunu da bilmelisin. Allah'tan sebat iste ve tüm işlerinde O'na tevekkül et. 


Bil ki, sana gerçekten nasihat eden, senin kurtulmanı ister. Düşmanının eline düşmemeni diler. Ondan korunup sakınabilmen için sana dua eder. Tağuta nasihat edenler ise, sözleriyle sana yardım etmezler. İstedikleri, söylediklerini efendisine duyurmak ve bununla ona daha fazla yaklaşmaktır. Senden olmayan birisinin sözüne kulak asmaman, senin için en doğru olandır. 


Bil ki, eğer şefkatli annen ve rahmetli baban, işin hakikatini bilseler, tağutların hapishanelerinde olanları idrak edebilseler ve ellerine düştüğünde seni bekleyecekleri hissedebilseler; biran önce ölüp te Nayif, kardeşleri ve yardımcılarının ellerine düşmemen için sana dua ederler. Allah onlara hak ettiklerini versin. 


Aksi halde Allah düşmanı Nayifin, çocuğu kaybolmuş birisine, yalan ve iftira ile çocuğunun bulunma haberini vermesi nasıl doğrulanabilir. Allah ona hak ettiğini versin. 
Şaşılacak bir durum, bir anda Müslümanların çocuklarına duyduğu bu hırs ne zaman oluştu? 
Ne zamandan beri evlatları anne ve babalarına ulaştırma onun derdi olmaya başladı? 


Fetva sorumlusu ve başkalarından maaş alan makamlı şeyhler ise, ya vakıanın hakikatinin cahilidir ya da biraz mal karşılığında dinini satan bir uşaktır, üçüncüsü değil. 


Eğer fetvalarının ve senden ne istediklerinin hakikatini bilmek istersen, onlardan birisine şu soruyu yöneltebilirsin: 


Kâfirlerin aradığı bir kimsenin, kendisini onlara teslim etmesi vacip midir? Veya kâfir bir devlet için çalışan, onun aradıklarını arayan ve soruşturan bir vekilin talebine icabet vacip midir? 


Aranan kimse, şeriat ile mahkeme olmak için değil, hatta ne şariatla nede başka bir şeyle mahkeme olunmayacağını bilse, kendisini teslim etmesi gerekir mi? 


Aranan kimse, zulüm ile yıllarca hapiste kalacağını ve türlü işkencelere maruz kalacağını bilse, gene kendisini teslim etmesi gerekir mi? 


22 


Bu sorular, buradaki halin hakikatini ortaya koyar. Allah'tan korkan ve herhangi bir vesileyle ilme bağlı olan bir kimse, bu durumlarda kişinin kendisini teslim etmesinin gerektiğini söylemez. Bunu, ancak ya dinini satan ya da vakıayı bilmeyen birisi söyleyebilir. 


Öyleyse nasıl olurda tağutun bekçileri, batıl yolda olan veya aldanmış cahil miskinler seni Allah'ın hükmünden vazgeçirebilirler. 
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Onların yaptığını yap! 


Allah düşmanları seni aradığında, düşmanlarının gözünden kaçmada ve firar etmede elinden geleni ortaya koymaktan geri durma. Senden önce firar edenlerin yolunu izle. Musa (aleyhis-selam), Firavun'dan kaçtı ve gizlendi. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), Erkam b. Ebi/l-Erkam'ın evinde, mü'minlerle olan meclisini gizledi. Hicret günü Ebu Bekir'le (radiyallahu anh) birlikte müşriklerden kaçarken mağarada gizlenişlerini örnek al. 


Sonra onlardan sonra gelip firar edip gizlenenlerin yolunu izle. Medine'nin âlimi Hafız Zuhri (rahimehullah), Velid b. Abdulmelik yönetime geldiğinde Rum diyarlarına gitmeye karar vermişti. Haccac döneminde Hasan El-Basri (rahimehullah) ve diğerleri gizlenmişlerdir. Hatta bu konuda “Gizlenenler” diye bir kitap telif edilmiştir. Ahmed b. Hanbel (rahimehullah) ve seleften bir grup Kur'an'ın mahlük oluşu fitnesinde gizlenmişlerdir. 


Saklanma ve firar hala devam etmekte. Hatta bu gün şeyhler saklanmayı gelenek haline getirmişlerdir. İşte Nasır b. Hamd El-Fehd, Ali b. Hudayr el-Hudayr, Ahmed El-Halidi, Abdullah Er-Reşud ve diğerleri hep saklanmaktadırlar. 


Eğer daralır ve kaçamazsan, silahını çek ve onlara karşı savaş, saldırganı üzerinden def et. Sonra eğer dilersen şehadeti veya zaferi talep ederek ölümüne savaş, dilersen de taktik yap veya bir gruba sığın. Emirinin sana ne dediğine bak, eğer geri çekilmeni emrederse, bunu yap, eğer onları ezmeni emrederse, sende onları ezmeye çalış ve böylece mazur olana kadar uşaklar sana ulaşamasınlar. 


Eski ve yeni dönemde senden önceki mücahidler de bunu yapmışlardır. Asım b. 
Sabit'ten bu güne kadar bu böyle süre gelmiştir. Mücahid âlim Yusuf El-Uyeyri'nin (rahimehullah), düşmanına nasıl zarar verdiğini ve canını cömertçe nasıl sunduğunu görmedin mi? Düşmanları arasında öldürdüklerini öldürdükten sonra kendisi de öldürüldü. 


Kahraman Türki Ed-Dendeni ve beraberindeki mücahidleri görmedin mi? Uşakları ezmeden öldürülmediler. Kanlarını ucuza vermediler. 


Mücahid Ahmed Ed-Dahil ve beraberindekileri görmedin mi? Büyük sayıda askerler etraflarını kuşattıklarında, dimdik, sabırla ve sapasağlam duruyorlardı. Gözleri açılıp kapandığı sürece düşmanları onlara ulaşamadılar. 


Onlara karşı savaşmanın meşru oluşuna dair sahih delilleri bilmenle birlikte hala bundan çekiniyorsan, işte deliller arasında “Ben emir kuluyum”dan başka hiçbir şey bilmeyen bu uşaklar bundan çekinmiyorlar. 


Eğer sen onlardan çekiniyorsan, işte onlar mücahidleri öldürüyorlar, onlara acımıyorlar, onlar hakkında ne bir ahit nede bir zimmet gözetmiyorlar. İşte onlar, korkmadan onlardan yüz çeviren Yusuf El-Uyeyri'yi öldürdüler, umursamadan onu kovaladılar. Türki Ed-Dendeni'yi öldürdüler, sığındığı mescidi yıktılar. 
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Sen Allah yolunda savaş, Allah'ın hükmüne boyun eğ, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) hidayetine uy, Allah yolunda cihad eden mücahidleri takip et ve onların yaptığını yap! 
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Aksamı çek! 


Allah yolundaki mücahid kardeşim, teslim olan kardeşlerinin başına gelenleri gördün, şeri hükmü öğrendin, mücahidlerin sırlarıyla ilgili boynundaki büyük emaneti hissettin, teslim olduğun taktirde seni bekleyen fitnelere uyandın, hem “sabredebilecek misin yoksa fitneye mi düşeceksin” bunu da bilmiyorsun. 


Kuşkusuz kalbinde hayat bulunan, ahireti dünyaya tercih eden ve dinini dünyasının önüne geçiren bir kimse, düşmanına teslim olmaya ve onlara yol vermeye hatta dinine, bedenine ve hem de vaktine ve hatta mücahidlerin sınırlarına ve cihad sırlarına yol vermeye razı olmaz. 


Hakkında zan olunduğu üzere, Allah'a tevekkül ederek ve ona dayanarak kararını almışsan, bu işte gevşeklik ve orta yol olmadığını bilmelisin. Bir tarafınla çatışmaya girerken diğer tarafın başka şeylerle meşgul olamaz. Eğer düşmanınla yüzleşeceksen, ihtiyaç duyacağın ve gücünün yettiği tüm silahları eline al. Tabanca taşı, otomatik silahın senden uzak durmasın. Yolunu bulduğun sürece cebinden el bombası eksik olmasın. Ne kadar güç yetirebilirsen o kadar hazırlık yapman vaciptir. Bunu, Amerika için hazırladığın gibi, onun vekilleri içinde hazırlamalısın. Emrin genellemesine buda dâhildir, konunun haricinde değildir. 


Onlarla karşılaştığında, savaş öncesi ve savaş esnasında Allah'ın sana emrettiklerini hatırla. Allah'ı çokça zikret, onu çokça tekbir et, sebat et ve Allah'tan sebat dile, dünyadan yüz çevir, niyetini yalnızca Allah için tutmaya çalış, nefsini müdafaayı O'nun yolunda ve O'nun rızası için say. Senin bu savaşının, mücahidlerin imamından (sallallahu aleyhi ve sellem) bu yana senden önceki tüm mücahidlerin yolu olduğunu unutma. 


Tek başına olmaman ve kardeşlerinden yardım alman, senin için daha hayırlıdır. Eğer gücün yeterse, bu yolda çalışan mücahid kardeşleri araştır. Yalnızca onlara sığınmak ve onlarla yardımlaşmak için değil, bilakis çalışmanın senin üzerine bir farzı ayn olduğu için. Eğer onlara ulaşamazsan, aranan mücahid kardeşlerine ulaşmaya çalış. Mümkün olduğunca bir mekânda toplanın. “Mesele bundan kolaydır? deme. Zira düşmanınla karşılaştığında pişman olacak ve meselenin bundan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu anlayacaksın. Toplanın ve gücünüz yettiğince güç, mühimmat ve erzak hazırlamaya çalışın. Olağanüstü haller için plan hazırlayın. Gücünüz yetiyorsa nöbet tutun. Eğer tüm vakitlerde tutamazsanız bazı vakitlerde tutun. Sabredin, birbirinize sabrı tavsiye edin, ribat tutun, Allah'tan korkun, bilin ki, Allah'ın yardımı, Allah'ın izniyle yakındır. Sizler ey Allah'ın kulları, Allah'a ibadettesiniz, Allah'ın emri üzerine sabredin. Dünya, geçici yurt ve imtihan yeridir. Eğer birisi “Cesaret, bir saatliğine sabırdır” diyorsa bizler “Dünyanın hepsi, bir saat sabırdır” diyoruz. 


Bu hazırlıklarını yaptığında, -sıkıntılar kalkana kadar- gücün yettiğince hareketi azalt. 
Kaide: “Hareket eden iki şeyin karşılaşacağıdır.” Hareket, mesken, binek ve iletişimle ilgili bilinen emniyet derslerini al. Asla boş yürüme ve her zaman yanında gerekli silahını bulundur. 
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Vasiyet yazma, borçlardan kurtulma, günahlardan tövbe, çokça itaat, mücahid kardeşlerini bunlara teşvik, onları fitneye girmekten, düşmanlarına teslim olmaktan sakındırma ve meseleyi onlara şer'i delilleriyle açıklama, onları üzerlerine vacip olan bu hükme davet ve onları dünyaya meyilden Allah ile korkutma gibi hazırlıkları da unutmamalısın. 


Gücün yettiğince hazırlığını yapmadan ve tam bir şekilde hazır olmadan günün güneşi üzerine batmasın. Hazırlığın tamamlandığında, ölüme tebessüm et ve “Gel şehadet, gel şehadet” de. Sonra aksamı çek! 
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Son 


Mücahid kardeşim, bir kâfire esir olma. İtaatlerin üzerine seni cezalandıracak birisine esir olma. Senin hakkında şeriat ile hükmetmeyecek hatta aslında hiçbir şeyle hükmetmeyecek birisine teslim olma. Esir olma, dininde fitneye düşersin. 


Esir olma, hapsin ne olduğunu öğrendin. Kendisini düşmanına teslim edenlerin başına nasıl elem verici işkencelerin getirildiği kanlı olayları gördün. Ve onlara karşı görevinin ne olduğunu öğrendin. 


Bunları öğrendiysen, Amerika ve Amerikan dostları için seni arayanlardan ve onların safında sana karşı savaşanlardan korkma. Nefsini müdafaa ederken onları öldürmekten çekinme. Malını istediğinde onu öldürmen senin için meşru ise, seni zelil edip alçaltmayı isteyene karşı durum nasıl olur? 


Eğer kaçamıyorsan, savaş. “Ne fayda?” deme. Fayda, Allah'ın emrine uymandır. Fayda, şehadeti elde etmendir. Fayda, Müslümanları teşvik etmen, kâfirlerin azmini kırman ve sana emanet olan sırları muhafaza etmendir. 


İyi bil ki, eğer bu gün esir düşersen, yarın savaşıp şehid olmayı temenni edeceksin. Ve “Fırsatı kaçırdım” diyeceksin. 


Korkutanlara ve soğutanlara kulak asma. Onlar, ya hevalarının kulları ve tağutların askerleridir, ya da aldatılmış cahillerdir. Bilakis senden önce firar edip saklananlara, şehid olana ya da kurtulana dek savaşanlara bak. Onlar gibi yap. 


Şimdiden savaş için hazırlık yap. Gücün yettiğince kuvvet hazırla. Saldırgan düşman tüm gücüyle yönelmekte, tehdit edip korkutmakta; buna karşılık senden izzet ve kuwvetten başka bir şey görmesin. Nefes alıp veriyorken sana ulaşamasın. 


Bil ki, sana karşı savaşan ve seni tutuklamaya gelenlere karşı senin de savaşman birçok yönden meşrudur ki aslında bunların her bir tanesi bunun meşruiyeti için yeterlidir. 


Birincisi: Nefsi müdafaa. Daha değerlileri bir yana, zalime ne teslim olman nede malını teslim etmen doğru değildir. 


İkincisi: Kâfir ve mürtedlerin hükümlerinin üzerine icra olunmasını reddetme. İslam yücedir, hiçbir şey ondan üstün olamaz. 


Üçüncüsü; Asli kâfir olan birisinin hükmünün üzerine icra olunmasını reddetme. Zira ona ya da vekiline esir olma arasında bir fark yoktur. 


Dördüncüsü: Mücahidlerin sırlarının ve cihad tanzimlerinin emniyetlerinin korunması. 
Beşincisi: Fitnelerden ve hapishanelerdeki işkence ve hakaretlerden firar. 
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Şeriatın maksatları, usulleri, nasları, hükümlerin illet ve nedenleri, bu asla dönmekte, bunda ittifak etmekte ve bunda birleşmektedir. Bundan sonra, korkakların gözleri uyku görmesin. 


Allah'tan, mücahidlere yardım etmesini, İslam'ı ve Müslümanları izzetlendirmesini, şirki ve müşrikleri zelil etmesini, Yahudi, haçlı ve mürted tağutlardan olan din düşmanlarını yerle bir etmesini diliyoruz. Yine yüce Allah'tan, bizi kendi yolunda, kaçmadan ilerlerken şehadetle rızıklandırmasını istiyoruz. Yüce Allah'tan güzel bir son diliyoruz. 


Kulu ve resulü, Muhammed b. Abdullah'a, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar güzel bir şekilde ona tabi olanlara salat ve selam olsun. 


H.1424 Recep ayında, Allah'a hamd ile bitmiştir. 


Abdullah b. Nasır Er-Reşid 


Mütercim: Muhammed Atta 
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